We hebben dit besproken met de buren en die zijn allebei akkoord met het weghalen van de
boom. Voor de duidelijkheid: ook met Sarah met wie de boom op de erfgrens staat. We gaan
een stukje bewaren voor beide buren zodat ze een herinnering hebben aan de boom ©

De vorige bewoners hebben we ook gesproken en het was nooit de intentie om deze boom
zo groot te laten worden. Het is 20 jaar geleden geplant als een boom van 100cm. Inmiddels
is de boom enorm groot geworden en de bladeren vallen inmiddels overal heen.

Wat met name vervelend is zijn de wortels. Die tillen de terrastegels omhoog en komen erg
dicht bij het huis. Geen fijn gevoel dat dit straks richting de fundering gaat.

Hij is gewoon te groot geworden voor onze kleine achtertuin en hebben dus besloten om
deze te laten kappen door een professioneel bedrijf die onze achtertuin helemaal gaan
renoveren.

Er zitten geen nesten in de boom dus geen gevaar voor de vogeltjes.



